Aanbiddingslied voor kinderen

Muziek: melodie van b.v. ‘Kom, Schepper Geest’ (Zingt Jubilate 409); ‘Gij, dienaars aan de Heer gewijd’ (529); ‘Dit huis,
gereinigd en versierd’ (549); ‘Mijn vrienden zijt gij, zegt de Heer’ (760)

O Jezus in het hemels Brood,

Jij bent nu hier als levend Brood.
Jij zei aan tafel voor je dood:

“Ik geef Mezelf in ’t heilig Brood”.

Jij bent zo groot, Jij maakt Je klein

om stil (/dicht) bij mij (/ons) te kunnen zijn.
Ik doe Jou na, ik maak me klein

om helemaal van Jou te zijn.

Ik kniel voor Jou, mijn lieve Heer.
Ik buig mijn hoofdje voor Jou neer.
Jij bent een levend Liefdeshart.

Jij bent bij ons van Hart tot hart.

Jij bent en zegt mij (/ons): “I love you”.
Ook ik zeg zachtjes: “I love You”.

Jij kijkt naar mij met heel je Hart.

Ik kijk naar Jou met heel mijn hart.

Jij bent voor mij (/ons) de zon die straalt,
die blij maakt, in mijn (/ons) hartje daalt.
Mijn armen hef ik als schuif af.

Daal in mijn open hartje af.

Ik kijk naar Jou als naar T.V.
De hemel bidt nu met mij mee.
Jij trekt me aan als een magneet.
Jij bent de Heer die alles weet.

Vergeef me, Heer, wat ik misdeed,

Jij, Heer, die door en voor ons (/mij) leed.
Op elke wond’ een liefdeszoen.

Ik wil het zeker beter doen.

Voor va (/pa) en moe (/ma), voor broer en zus,
Geef (/vraag) ik een zoen, een dikke kus.
Voor vijand, vriend, voor mens en dier,

jouw zegen, Heer, dit vraag ik hier.

Ik geef ja alles aan Jou af.

Ik dank voor alles wat Jij gaf.
Aanvaard nu alles wat ik bad
als wolkjes uit het wierookvat.

O zegen, Jezus, zegen mij.

Dan word ik goed, dan word ik blij.
Ik kus mijn hand, een kus voor jou,
een teken dat ik van je hou.
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